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probeerde Amerikaans
fundamentalisme te
planten in Europa

Arie Kok (1883-1951), een schoenmakerszoon uit Goes, was slim, vroom en vooral avon-
tuurlijk. Dat avontuur begon in 1883 in landelijk Goes, bracht hem in 1892 naar Amster-
dam en vervolgens via Engeland, Duitsland, Estland en Rusland naar China, waar hij
het grootste deel van zijn leven doorbracht. Na de Tweede Wereldoorlog pendelde hij
tussen Amsterdam en de Verenigde Staten, waar hij in 1951 op achtenzestigjarige leef-
tijd stierf. In de loop van dit avontuur leerde hij in tongen spreken, leerde hij Chinees,
bekleedde hij een strategische diplomatieke post en zette hij al zijn vaardigheden in
om Europese protestanten te winnen voor het fundamentalisme. Om dit laatste feno-

meen gaat het in dit artikel.

Hans Krabbendam

Hoewel fundamentalisme een zure
bijsmaak heeft, moeten historici zich
daar niet door laten weerhouden om
dit fenomeen te onderzoeken. Het
fundamentalistische protestantisme
wordt namelijk schromelijk over- en
onderschat. Voor de overschatting
zijn de extreme uitingen richting
andersdenkenden en de sterke associatie
met politiek rechts in Amerika
verantwoordelijk.! Het valt niet te
ontkennen dat de beweging extremisten
heeft voortgebracht, maar ze valt niet
met hen samen. Aan de andere kant
is het gemakkelijk om de beweging te
bagatelliseren omdat ze klein is.

Als geen ander helpt Arie Kok om de
motieven en ontwikkelingsgang van
het fundamentalisme te begrijpen, zijn
veelkleurige internationale karakter te
ontdekken en de verhoudingsgewijze
grote invloed te verklaren op de vorming
van internationale religieuze netwerken,
vooral na de Tweede Wereldoorlog. Door
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zijn levensloop te volgen wordt duidelijk
waarom Nederland een verrassend
strategische plek kon innemen in de
expansiepogingen van het Amerikaanse
fundamentalisme en waarom die
pogingen strandden.?

Geestesdoop
Vrijdag 10 januari 1908 was een
cruciale dag in het leven van Arie Kok.
Op die dag ontving hij de geestesdoop
en werd hij deel van de jonge kleine
pinstergemeenschap in Amsterdam, die
leerde in vreemde tongen te spreken
en wonderbaarlijke genezingen en
natuurverschijnselen aanschouwde. Deze
gebeurtenis was het scharnierpunt voor
de vijfentwintigjarige postbeambte die
net een week daarvoor in het huwelijk
was getreden met geestverwant Elsje
Aldenberg.

Arie en zijn familie kwamen in
pinkstervaarwater terecht nadat ze in
1892 naar Amsterdam waren verhuisd.

Daar vond zijn vader, die schoenmaker
was, nieuw werk in de meubel- en
diamantindustrie. Als jongvolwassene
was Arie getuige van de geestelijke
opwekking in Wales, die hem in contact
bracht met de jonge pinksterkring in de
Randstad en met gelijkgezinden in de
omliggende landen. Arie leidde diensten
en werd de eerste redacteur van het
pinksterblad Spade Regen. Hij schreef
zich in voor een voorbereidingscursus
met zijn vrouw aan de Londense
Bijbelschool van de Pentecostal Mission
Union (PMU), die het paar na een korte
voorbereidingscursus uitzond naar
Estland en China. In zijn achterhoofd zat
Tibet als toekomstig werkterrein, maar
dat land was toen nog niet toegankelijk
voor zendelingen.?

China

De cultuurschok was enorm. Arie en

Elsje Kok kenden alleen de Bijbel, niet

de Chinese taal of de cultuur. Ze waren >
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getuigen van hongersnood, overstroming,
een pestuitbraak en maakten de revolutie
van 1911 mee. Een groter contrast met
het stabiele Nederland was nauwelijks
denkbaar. Het duurde twee jaar voordat
ze zich licht verstaanbaar konden maken.
Maar ze waren niet de enige protestantse
zendelingen, want tussen 1900 en 1920
verdubbelde hun aantal van drie- naar
zesduizend. Een groot deel kwam uit
Engeland en Amerika. Deze zendelingen
vonden juist toen in China grote
belangstelling voor het christendom,
omdat het land zich volop ontwikkelde
en oriénteerde op de beste route naar
modernisering.*

Terwijl Arie en Elsje zich een weg
baanden naar Zuidwest-China, traktaten
uitdeelden, gebedsbijeenkomsten
belegden, zich oefenden in de taal en
gevaarlijke en lange reizen maakten,
bouwden zendelingen kerken, scholen,
ziekenhuizen en universiteiten. De
zendingsverwachtingen waren hoog,
vanwege de grote omvang van het land
en de ontwikkelingsperspectieven.

De Amerikaanse aandacht voor de
maatschappelijke kant van het evangelie
was daardoor sterk, want in China ging
ontwikkelingswerk goed samen met
verspreiding van het evangelie.

Nieuwe wegen

Er waren drie ontwikkelingen die eraan
bijdroegen dat Koks oorspronkelijke
idee, namelijk om Tibet te bereiken, een
andere wending nam. Ten eerste zwol

in het nieuwe China de kritiek op het
westen aan. Vooral Engeland, maar ook
Duitsland, Frankrijk en de VS, bepaalden
de hoogte van de invoerrechten, de
financiering van de Chinese ontwikkeling
en incasseerden de rentebetalingen op
China’s schulden. Een nieuwe generatie
machthebbers wilde de natie versterken
door de invloed van het Westen terug te
dringen. Dit leidde tevens tot kritiek op

ARIE KOK

het christendom. Vervolgens keken de
nationalisten ook verwachtingsvol naar
de geslaagde revolutiepoging in buurland
Rusland en zagen in het communisme
een alternatief toen de westerse
mogendheden verzeild raakten in de
Eerste Wereldoorlog. Onder studenten,
de intelligentsia en ook op de christelijke
universiteiten vond het communisme
aanhangers. Voor behoudende
zendelingen was dit een grote zorg, die
nog groter werd toen de samenwerking
tussen de zendingsorganisaties en kerken
een vlucht nam.

Om effectiever te kunnen werken
gingen kerkgenootschappen fusies aan.
Dit was de tweede trend die bijdroeg
aan Koks verandering. Vooral onder
presbyterianen, maar ook onder de vele
geloofszendelingen die niet aan een kerk
gebonden waren, nam de onrust toe.

Het leek of de oorspronkelijke opdracht
om het evangelie te verkondigen had
plaatsgemaakt voor de opbouw van
instituties, waar bovendien critici van het
christendom werden opgeleid, zonder

dat de achterban daarvan op de hoogte
was. De combinatie van inclusieve
theologie en radicale politiek zagen ze
als de doodsteek voor de zending. Ze
belegden conferenties om de trends te
bespreken en hun reactie daarop voor te
bereiden. Ook Arie Kok raakte overtuigd
van dit gevaar.

De derde ontwikkeling was van
persoonlijke aard. In mei 1919 diende
Arie en Elsje Kok hun ontslag in bij de
Pentecostal Mission Union in Engeland.
Hun achterban kwam niets te weten
over hun motieven en zelf waren ze
uiterst terughoudend in het verstrekken
van informatie over dit afscheid. Hun
vertrek kan wel gereconstrueerd worden.
Allereerst waren ze meer gericht op
levensheiliging dan op geestesgaven.
Arie stond uiterst kritisch tegenover
pinksterzendelingen die vonden dat ze
niet op de taal hoefden te blokken omdat
ze dachten dat de Heilige Geest hun die
taal wel zou schenken. Hij werd boos
op medegelovigen die luidkeels midden
in de nacht in tongen spraken als teken
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van gehoorzaamheid. En hij verzette

zich tegen de gedachte dat alleen zij die

de gaven de Geest hadden pas echte

christenen waren en zo samenwerking

met andere genootschappen moeilijk

maakten. Het gebrek aan toekomstvisie

van de leiding van de PMU en haar
besluiteloosheid irriteerde eveneens.

Het gezin Kok had in 1918 inmiddels

drie kinderen, twee jongens van zes
€n negen en een meisje van vier. De

jongens moesten naar school, maar het
bestuur gaf hiervoor geen toestemming.
Deze frustraties gekoppeld aan negen

jaar onafgebroken pioniersarbeid in
een slopend klimaat en Aries broze
gezondheid, deed hem besluiten om
nieuwe wegen in te slaan.

Het Nederlandse gezantschap in
Peking, dat een nieuwe vertaler-
secretaris zocht, bood een uitweg.
De gezant Willem J. Oudendijk
had een seniorpositie in de
diplomatieke dienst aangenomen
en leidde de onderhandelingen van
de westerse landen met de Chinese

!ANSPARANT november 2013

De familie Kok in de jaren '30.
De vrouw achter Eva’s moeder
is tante Anna, zus van Arie Kok.
Beeld Hans Krabbendam

overheid. Hij zat te springen om
versterking en Arie leek hiervoor
geknipt. Hij kon de taal spreken
én schrijven, en kende de Chinese
beleefdheidsvormen. Hij was ordelijk,
voorkomend, toegewijd en had een
grondige kennis van de politieke mores.
Arie nam de baan aan en werd na een
paar jaar bevorderd tot kanselier.

Met eigen personeel, een ruime
woning en goede gezondheidszorg
om de hoek knapte de uitgeputte Kok
snel op. Hij hield zich afzijdig van de
diplomatieke feestjes en zocht vooral
omgang met serieuze christenen om
zijn kinderen het goede voorbeeld te
geven. Kerkelijk raakte hij vervreemd
van de zijns inziens vrijzinnige
prediking in de kapel van Beijing Union
Medical College en belegde daarom

zelf huiskerkdiensten. Zijn ruime
woning werd de ontmoetingsplek van
tientallen behoudende zendelingen

en pleisterplaats voor hen die tijdelijk
onderdak nodig hadden. Zo raakte hij
betrokken bij de Bible Union of China,
een vereniging die zich eerst hardmaakte
voor meer Bijbelstudie, maar zich steeds
meer gedroeg als opposant van de
moderne stroming. In 1929 sloot hij zich
aan bij een alternatieve Raad van Kerken
tegen de officiéle raad, die ontstaan was
in de fusiegolf.

Toenemende spanningen

Begin jaren dertig kwam het proces
van verkondiging naar meer integrale
zending in Amerika tot een hoogte- en
breekpunt. Kok had al een paar keer
Amerika bezocht. In de tijd dat hij in
China pionierde was vrijwel zijn hele
familie naar Grand Rapids in Michigan
getrokken, terwijl zijn schoonfamilie
zich rond Boston vestigde en zijn
kinderen op Amerikaanse universiteiten
zaten. Hij kwam in contact met de
orthodox-presbyteriaanse theoloog

J. Gresham Machen, die een eigen
zendingsorganisatie, opleiding en
kerkgenootschap stichtte toen zijn
kerkelijke protesten tegen het gedogen
van vrijzinnigheid onder zendelingen
werden afgewezen. Kok voorzag hem
van ammunitie voor de Chinese situatie.
Hij zag met eigen ogen dat tolerantie
van vrijzinnige theologie de politicke
revolutie stimuleerde.

Maar voordat hij een leidende rol
ging spelen in de mobilisering van
behoudende krachten in Amerika en
Europa, raakte hij eerst ruim vier jaar
geinterneerd in een woonhuis toen
Japan Beijing veroverde en de slechte
gezondheid van zijn vrouw hen belette
om mee te doen aan een gevangenenruil.
Dankzij een binnengesmokkelde
radio bleef hij op de hoogte van
de ontwikkelingen en kon hij de
overgebleven diplomaten informeren.
Het leverde hem een gratis vlucht
naar Amerika op en een Nederlandse
koninklijke onderscheiding. Hij legde
een uitnodiging om hoogleraar Chinees
te Leiden te worden naast zich neer en
vestigde zich in North-Carolina bij een
zoon, waar hij een stapel achterstallige
literatuur doorwerkte.

Op die stapel lag de Christian Beacon,
het maandblad van de onafhankelijke
presbyteriaanse dominee Carl C.
Mclntire in Collingwood, New
Jersey. MclIntire was meegegaan met
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Machens uittocht uit de noordelijke
presbyteriaanse kerk, maar kon het niet
eens worden met zijn broeders over
alcoholgebruik en het duizendjarig rijk.
Kok raakte gecharmeerd van Mclntires
boek Twentieth Century Reformation,
waarin hij een frontale aanval op
vrijzinnigheid rechtvaardigde voor de
wereldvrede. Deze ideeén strookten met
Koks ervaringen en compromisloosheid.
Mclntire had in 1941 de American
Council of Christian Churches (ACCC)
opgericht als tegenwicht tegen de Federal
Council of Churches in Amerika, en hij
zette de evangelicalen onder druk om
zich bij hem te voegen. De evangelicals
hadden eigen plannen en vonden de
grenzen van de ACCC te nauw, omdat
die elke organisatie of kerk die enig
contact had met de nationale Raad

van Kerken afwees. De evangelicale
organisatie wilde juist kerkbreed
orthodoxe gelovigen verenigen.®

Strategisch Amsterdam

Het was kanselier Kok die Mclntire
voorstelde om de oprichtingsbijeenkomst
van de Wereldraad van Kerken in
augustus 1948 te benutten voor een
fundamentalistisch alternatief. 1948
was een cruciaal jaar: minstens vijf
protestantse organisaties, zoals Youth
for Christ en de National Association of
Evangelicals, organiseerden in Europa
grote congressen. Mclntire schreef

alle 112 kerkgenootschappen aan die
lid waren van de Wereldraad en vroeg
Francis Schaeffer om Europese, vooral
calvinistische, kerkgenootschappen te
informeren. In januari 1948 zette Kok
een klein kantoor op in Amsterdam
voor de voorbereidingen. Hij huurde
de Engelse kerk in het Begijnhof voor
de openingsceremonie en deed alles om
kerken lid van de ICCC te laten worden.
Wekelijks bezocht hij kerkdiensten om
met predikanten te praten, stuurde 200
exemplaren van Mclntires boek aan
kerkleiders, distribueerde hulppakketten
aan behoeftige Nederlanders, publiceerde
een Nederlandstalige versie (Getrouw)
van McIntires maandblad en benutte
zijn oude zendingscontacten met vooral
Scandinavié om medestanders te vinden.
Hoewel de operatie gericht was tegen
de Wereldraad, spendeerde Arie de
meeste energie in het bestrijden van
evangelicals. Hun bereidheid tot contact
met de Wereldraad was in Koks ogen
een heilloze weg. Kok stuitte echter op
grote onbekendheid onder Europeanen
buiten Engeland. Zijn strategie was om
via de immigrantenkerken in Amerika
Europese partnerkerken te overtuigen.
Alleen waren die Amerikaanse kerken
meestal aangesloten bij de Wereldraad of
hadden ze evangelicale sympathieén. Hij
moest dus al zijn diplomatieke kunsten
aanwenden om op tijd te zijn voor het
startschot in Amsterdam.’

Het huis van de familie Kok in Peking.
Beeld Hans Krabbendam

Kok had als voordeel dat de
organisatie van de evangelicals nog
in de kinderschoenen stond. Dat gaf
hem een voorsprong. Hij tamboerde
op de toelating van pinkstergroepen
bij de evangelicals en beklemtoonde
dat die onbetrouwbaar en wanordelijk
waren. Toen de evangelicals hun
Amsterdamse congresplannen opgaven
en uitweken naar Zwitserland om hun
eigen christelijke eenheidsglazen heel te
houden, bestempelde Kok dat als lafheid.
Kok werkte ook onder enorme tijdsdruk:
hij moest aantonen dat de stroom van
bible-believing churches naar de ICCC
trok en niet naar de evangelicals. Hij had
snelle beslissingen nodig en die bleven
uit. Hier wreekte zich het gekozen
format van formele organisatie met
statuten en zorgvuldige procedures,
terwijl de evangelicals met een lossere
structuur gemakkelijker konden
improviseren.

Het was ironisch dat de
fundamentalisten veel sterker op de
door hen verfoeide eucumenicals leken
dan op hun evangelische verwanten.
Een tweede beperking was dat ze visten
in de kleine vijver van afgescheiden
kerkgenootschappen, die geisoleerd
waren en het soms te druk met zichzelf
hadden om oog voor hun omgeving te
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hebben. Zo wezen de vrijgemaakt-gereformeerden de
uitnodiging af. Het waren de christelijk-gereformeerden
en behoudende predikanten in de Gereformeerde
Kerken in Nederland, zoals VU-hoogleraar G.Ch.
Aalders, die zich verzetten tegen oecumene. Intussen
kregen steunbiedende Amerikaanse kerken onderling
ruzie en vonden immigrantenkerken het risico van
controverse door aansluiting bij de ICCC te groot.
Naarmate de Europese kerken kennismaakten met
fundamentalistische thema’s zoals de eindtijd in
Amerika, haakte een deel af. Zo verloor Kok het
momentum.

Toen Kok op 8 januari 1951 in Amerika plotseling
aan een hartaanval overleed, liet hij een grote leegte
achter. Ondanks de inspanningen van zijn opvolgers om
het geluid van Mclntire door te geven, konden zij de
organisatie niet uit haar separatistische hoekje halen.

Conclusie

Arie Koks leven toont aan hoe Nederland een
knooppunt werd in de oprichtingsgolf van nieuwe
internationale religieuze netwerken na de Tweede
Wereldoorlog en hoe dit initiatief verweven was met
ervaringen in andere werelddelen. In China had Kok oog
gekregen voor de koppeling van theologisch en politiek
modernisme, waardoor het communisme groeide. Hij
verwierp daarom elk compromis. Tijdens dit proces was
hij in contact gekomen met behoudende Amerikaanse
presbyterianen met wie hij na de bevrijding nauw ging
samenwerken. Hij werd de strateeg van de internationale
poot van de fundamentalistische beweging. Die richtte
zich op de confrontatie met de Wereldraad van Kerken,
maar vooral op het concurreren met de evangelicalen,
die zich in zijn ogen niet consequent genoeg opstelden.
Vijf jaar lang bouwde Kok aan een basis in Europa met
Nederland als uitvalsbasis. Niet alleen zijn onverwachte
dood, maar ook de controversiéle sfeer rond de
Amerikaanse organisatie en de dominantie van kritiek
op anderen belemmerden het bereiken van zijn doel. Hij
maakte het de evangelicalen lastig om snel een Europees
netwerk op te zetten. Echter, door het gebrek aan succes
van de ICCC en de dominantie van de Amerikaanse
agenda verloor de organisatie aantrekkingskracht voor
de behoudende kerken. Alleen enkele kleine geisoleerde
genootschappen vonden er een forum. Maar zonder Kok
zou deze poging niet eens van de grond zijn gekomen.
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onderwijs

Lezen laten

Ruben Teunissen

Terugdenkend aan je eigen tienerjaren en kijkend naar
de leerlingen in de les, komt de gedachte soms in je op:
hoeveel zouden mijn leerlingen eigenlijk nog lezen? De
concurrentie van moderne media is immers groot. Ik las
dat volgens het SCP (2010) het aantal uur dat iemand
van 12 jaar of ouder een boek Ieest, tussen 1975 en 2005 is
gedaald van 1,6 uur per week naar 1,0 uur per week. Ook
blijkt dat kinderen als ze ouder worden minder snel naar
een boek grijpen. Nu kunnen ouders dat proces gelukkig
wel tegengaan, zo blijkt uit onderzoek van Stichting Lezen.
Dat kunnen ze doen door met hun kinderen te praten over
boeken en het goede voorbeeld fe geven.

Kijk, dat doen wij als geschiedenisdocenten nu ook.
Prafen over boeken is niet aan collega’s Nederlands
voorbehouden. Als de inhoud van een boek dat me
enthousiasmeert aansiuit bij de lesstof, dan wil ik dat
boek nog weleens bij mijn leerlingen aanprijzen. Heel
soms schrijf ik dan een titel op het bord (die geen enkele
leerling overneemt in zijn schrift). Maar vaker neem ik het
betreffende boek mee. Dat ene pondije extra sjouwen heb
ik er graag voor over. Je kunt het boek even in de hoogte
houden, laten zien. Maar dan nog. Een leerling de les
lezen lukt wel, maar om een leerling te laten lezen?

Zodra je echter het boek weer naar beneden laat

zakken en het opent, wordt het een ander verhaal.

Een paar anekdotes of enkele zeer interessante
wetenswaardigheden leiden al snel ot opkomende
interesse. Zo las ik eens enkele citaten voor uit Wilde
Zwanen van Jung Chang, een paar gegevens over het
voetbinden, iets over aanklachtenbijeenkomsten tijdens
de Culturele Revolutie en nog een paar aansprekende
citaten.Toen ik enkele maanden later een meisje (van wie
ik wist dat ze het boek had gelezen) erover aansprak aan
het einde van een les, stonden er opeens drie leerlingen
om haar heen die het boek ook hadden gelezen. Ik was
aangenaam verrast,

Natuurlijk overkomt je dit niet al fe vaak. Het is ook maar
de vraag of deze leerlingen inderdaad individueel
zeventien minuten per week meer zijn gaan lezen door
mijn promotiepractije. Wie weet welk ander (goed) boek
ze ervoor hebben laten liggen. Enfin. [k ben blij met wat ze
wel lazen.

Ruben Teunissen is docent geschiedenis aan het Calvijn
College in Goes.

21






