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Wanneer en hoe komt vrijzinnigheid een orthodox-christelijke organisatie binnen? Draagt een
internationaal perspectief daaraan bij? Kan het orthodoxe karakter van een christelijke
organisatie in gevaar komen door zendingsdrang? Of is vrijzinnigheid een logisch gevolg van
de groei in omvang en kan orthodoxie alleen in een klein verband bestaan? Staat het naar
binnen gerichte doel van orthodoxie (het verdedigen van de rechte of zuivere leer) niet op
gespannen voet met het offensief en de gerichtheid naar buiten van een missionaire
beweging? Dat laatste houdt een confrontatie met andere denkwerelden in, vraagt om
aanpassingen en zou tot relativisme en vrijzinnigheid kunnen.

Om dit soort vragen te beantwoorden, en met name die naar de relatie tussen de orthodoxie en
de omvang van een beweging, biedt een onderzoek naar de christelijke studentenbeweging
goede perspectieven. Studenten staan op het kruispunt van maatschappelijke en intellectuele
ontwikkelingen. Hoewel in de aanloop naar de Reformatie orthodoxe studenten een
stimulerende en vernieuwende (of herstellende) rol hebben gespeeld, vormen de universiteiten
vooral sedert de negentiende eeuw een bedreiging van de orthodoxie.

De geschiedenis van de christelijke studentenbeweging in de Verenigde Staten in de
negentiende en twintigste eeuw levert een perspectief dat lang genoeg is (anderhalve eeuw)
om conclusies te kunnen trekken. Er zijn natuurlijk andere landen te vinden, zoals Engeland,
die trendsettend waren, maar nergens was er zo’n grote groep van orthodoxe studenten met
een sterk missionair elan en zulke spectaculaire groeicijfers als in Amerika. In 1920, op het
hoogtepunt van de christelijke studentenbeweging was één op de drie studenten in Amerika
daarbij aangesloten: 80.000 man sterk.

Nadat universiteiten in Europa en later in Amerika steeds meer hun christelijk karakter
verloren en zich ontwikkelden tot algemene opleidingsinstituten waarbinnen
studentenverenigingen voor vertier zorgden, zochten kleine groepen orthodoxe studenten
elkaar op om onderling steun te bieden. In de negentiende eeuw organiseerden
christenstudenten in het Engelse Cambridge zich voor het eerst om voor elkaar te bidden,
elkaar te steunen en vooral deel te nemen aan de protestantse zendingsbeweging in Afrika en
Azié. Ook in het Amerikaanse Cambridge, waar Harvard College gevestigd was, zochten
orthodox protestantse studenten elkaar op om elkaar aan te moedigen tot een christelijke
levensstijl. Zoals vaker stonden deze studenten aan de basis van vernieuwingsbewegingen. In
Amerika waren ze betrokken bij de religieuze opwekking die in 1857 losbarstte.

Eén van de bekeerlingen van die opwekkingsgolf was de schoenenverkoper Dwight D.
Moody (1837-1899). Hij werd full-time evangelist onder jongeren in de steden. Moody trok
niet alleen grote massa’s luisteraars, hij zorgde ook voor trainingskampen voor nieuwe
medewerkers. Hij was het die de Young Men’s Christian Association (YMCA) uitbouwde tot
een brede evangelische jongerenorganisatie. Bij Moody gingen de verbreiding van het



traditionele christelijke geloof en een oproep tot bekering ongedwongen samen met
maatschappelijke acties om armoede, onwetendheid en schadelijke levensstijlen terug te
dringen. Maar het doel bleef het aansturen op persoonlijke bekering. Deze YMCA bood het
model voor een gestructureerd landelijk verband van christelijke studentenverenigingen op
een expliciet orthodoxe basis.

De YMCA en de veranderingen in de universiteit

De universiteiten in Amerika bevonden zich middenin een proces van een fundamentele
verandering. Veel colleges waren in oorsprong klein en boden de studenten een gemeenschap
waarvan ook docenten deel uit maakten. In die kring was er onderling toezicht op gedrag en
vond morele vorming plaats. In de tweede helft van de negentiende eeuw ging die onderlinge
band grotendeels verloren. Dankzij de bevolkingsgroei en de welvaartsstijging groeide niet
alleen het aantal colleges, maar vooral ook het aantal studenten. De gemeenschap werd losser.
Rijkere studenten gingen buiten de campus wonen en veel minder rijke hadden bijbaantjes.
Tegelijkertijd verloren veel colleges hun kerkelijke binding en werden ze meer marktgericht.
Het expliciete christelijke geloofsonderwijs werd uit het lesprogramma verdrongen door het
aanleren van algemene morele vorming gebaseerd op de breed-aanvaarde concepten van de
Schotse Common Sense filosofie, die de waarheidsclaim van morele principes baseerde op de
algemene steun daarvoor.

De YMCA, die zich eerder op een algemeen jongerenpubliek richtte, ging zich aan het eind
van de jaren 1870 op studenten richten. Ze werd daartoe aangespoord toen bekend raakte dat
minder dan de helft van het aantal studenten (veelal mannen) belijdend christen was in een
overwegend protestants christelijk land. De drijvende krachten achter de campagne om
christelijke studentengroepen te stichten waren Luther Wishard en de later wereldberoemd
geworden John R. Mott.

Helemaal nieuw was dit initiatief niet, want er waren wel studentengroepen op verschillende
universiteiten actief, maar deze hadden weinig activiteiten en waren naar binnen de
universiteit gericht. De “Y’ zorgde voor een nationaal netwerk, waardoor in het hele land
studenten bereikt konden worden. Bovendien wilde deze organisatie voorkomen dat studenten
na een tijd in een afgeschermde omgeving van de academische instellingen geleefd te hebben,
de aansluiting in de samenleving zouden missen. Ze wilde hen graag betrekken bij het echte
leven buiten de universiteitspoort.

De bestaande studentengroepen sloten zich graag aan bij de Y’ omdat die veel voor hen kon
betekenen. Op uitnodiging van Moody organiseerden de groepen hun eerste nationale
conferenties die studenten trainden om overal groepen te stichten. Een groots apparaat werd
ingericht om programma’s te ontwikkelen, publicaties te laten drukken met als doel studenten
tot bekering te brengen.

Vanaf het begin was zending een doel. Veel studenten werden vanaf 1888 door de Student
Volunteer Movement for Foreign Missions (SVM) gerekruteerd. De opdracht en uitnodiging
om in het buitenland het evangelie te verkondigen motiveerde een grote groep: in de
daaropvolgende drie decennia gaven eenentwintigduizend studenten gehoor aan de oproep om
in het buitenland het evangelie te verspreiden. Deze groeispurt gaf de zet tot de oprichting van
de World Student Christian Federation in 1895 wier doel was “The evangelization of the
World in this generation.” Tot dusver was de zendingsdrang een belangrijk onderdeel en doel
van de studentenbeweging, maar rond de eeuwwisseling verschoof de prioriteit naar de wereld
binnen de universiteitsmuren.



Wissel

De groei van de Amerikaanse universiteiten ging onverminderd door. De studentenaantallen
namen toe en het gevaar van ontkerkelijking was nog niet geweken. Onder leiding van Mott
werd de “College Y” een efficiénte organisatie, geaccepteerd door de academische
organisaties. Die gingen over tot de wetenschappelijke invulling van religieus onderwijs,
ontdaan van spirituele kanten en gericht op morele vorming op basis van de laatste
wetenschappelijke inzichten. De tot dan toe verplichte, maar noodlijdende kerkdiensten
(chapels) werden afgeschaft omdat er niemand meer naar toe ging. De YMCA nam de functie
van godsdienstige vorming van de academies over en sprong in het gat dat ontstond. Ze bood
godsdienst aan op vrijwillige basis en gericht op de praktijk van het leven. Als tegengif tegen
de theoretische (en vrijzinnige) inhoud binnen het academische programma ontwikkelde de Y
praktische bijbelstudies en stichtelijke programma’s. Zo plukten de universiteiten de vruchten
van religieuze programma’s die op vrijwillige basis werden aangeboden, terwijl het christelijk
geloof uit het officiéle curriculum verdween. Dit leek een win-win situatie, maar deze
taakverdeling droeg een groot gevaar in zich.

Omdat de Y buiten het reguliere onderwijsprogramma opereerde, moest zij concurreren met
andere ‘buitenschoolse’ activiteiten. Met enorme inzet van mankracht en middelen en een
uitdijende professionele staf stroomlijnde de Y haar programma‘s met diensten aan nieuwe
studenten, oriéntatiecursussen, woonruimte en vergaderzalen, bijlessen, trainingen en
ontspanning. De klemtoon kwam op praktische zaken te liggen en niet op intellectuele. Ook
binnen de universiteiten was die praktische trend zichtbaar.

De YMCA nestelde zich diep in de universitaire structuur, maar de focus keerde naar binnen.
De nieuwe bedreiging was dat kerk en godsdienst in Amerika een vrouwenzaak dreigden te
worden. Mannen maakten steeds minder deel uit van de kerk en de Y wilde die trend keren.
Dat deed ze door de mannelijke kwaliteiten van het christendom te beklemtonen. Hier lag het
omslagpunt. Het was niet een theologische aanval op de orthodoxie, maar een selectief
omgaan met de inhoud van het christelijk geloof.

De leiding van de YMCA sneed de christelijke boodschap toe op haar functie in het dienen
van de gemeenschap, het versterken van het karakter, het verbeteren van het zedelijk gedrag
en van zuiverheid van het lichaam. Bijbelstudies werden minder apologetisch en meer gericht
op de therapeutische doelen. Het voordeel van deze benadering was dat de inhoud beter
aansloot bij niet-kerkelijke studenten. Maar dit betekende wel een afwijking van de traditie:
evangelisatie maakte plaats voor morele vorming. Training en beheersing van het lichaam,
actieve dienstbaarheid, en zedelijke hervorming kregen prioriteit boven geloofsontwikkeling.

Scheiding

Aanvankelijk leek deze aanpak een succesformule. Studentaantallen bleven stijgen en ook de
variatie aan studenten nam toe. De Y versoepelde het lidmaatschap om zoveel mogelijk
mensen bij het werk te betrekken, ook als ze niet tot een protestants kerkgenootschap
behoorden. Op het toppunt van de invloed van de YMCA in 1920 was een derde van alle
studenten aangesloten: met 80.000 leden. Maar de neergang was nog sneller. In twintig jaar
tijd zakte dat aantal terug tot acht procent. De oorzaak lag in de grote variatie onder studenten
van wie er steeds meer een niet-protestantse achtergrond hadden en wel zeggenschap kregen
binnen de Y ten koste van de betaalde staf. De Y kreeg te maken met een gelijktijdig
functieverlies op twee fronten: de universiteiten en de kerken. De universiteiten namen veel
van de diensten over die de YMCA had geleverd: huisvesting, ontmoetingszalen, begeleiding
etc. Dat liet de Y met dure gebouwen en hoge lasten achter. Tegelijkertijd ontdekten de



kerken de universiteit en begonnen eigen organisaties voor studenten op te zetten. Dit had een
versterking kunnen zijn, maar zo pakte het niet uit. Rond de Eerste Wereldoorlog vielen veel
protestantse kerkgemeenschappen uiteen in een behoudend en een vooruitstrevend deel.

De behoudende vleugel verweet de progressieve een ontkenning van de kernwaarheden van
het christelijk geloof en richtte zich op verdediging van de traditie. Ze bekommerde zich
steeds minder om sociale misstanden. Studenten uit die categorie voelden zich steeds minder
thuis binnen de Y, die steeds maatschappelijker werd. Zij meden de universiteit of gingen
naar kerkelijkgebonden scholen.

De Y nam openlijk afstand van de versmalling van het evangelie tot het veiligstellen van het
particulier zielenheil. Tegenover deze individualistische benadering van religie sloot ze zich
aan bij meer vrijzinnige organisaties die zich eveneens inzetten om de sociale problemen van
industrialisatie en verstedelijking op te lossen. Het uiteenvallen van de basis van de Y verliep
zo hard door het polariserende culturele klimaat van de jaren *20. De YMCA verbond haar lot
met de jeugd, verzette zich tegen het traditionele gezag en koos voor pluralisme. Deze keus
ging ten koste van zending en evangelisatie. Politiek internationalisme kwam daarvoor in de
plaats, maar inspireerde de achterban niet zoals het zendings- en evangelisatie-ideaal van de
vorige generatie.

Met alle goede bedoelingen en indrukwekkende resultaten had de YMCA ondanks haar
doelstelling meegewerkt aan de secularisatie van de Amerikaanse universiteit door religieuze
taken over te nemen en zich vervolgens aan bestaande behoeften aan te passen. De laatste fase
van de College Y na de Tweede Wereldoorlog bestond uit een aantal fusies met allerlei
kerkelijke oecumenische jongerenorganisaties in de jaren veertig en vijftig uit de Raad van
Kerken tot de University Christian Movement in 1966, die drie jaar later werd opgeheven. De
gewone YMCA groeide uit tot één van de grootste (seculiere) welzijnsorganisaties in de VS.

Het was dus niet de zendingsdrang zelf die de Y de das omdeed, maar het verschuiven van de
doelstelling, het verruimen van de basis, het afwijzen van de eigen traditie, het opgeven van
het zoeken en verdedigen van de waarheid in de bijbel, het tot prioriteit verheffen van
praktische dienstbaarheid en de bijbehorende verbreding van de oorspronkelijke doelstelling.
De universitaire en maatschappelijke omstandigheden en verschuivingen hadden veel invioed
op de richting van de organisatie. Daar was het orthodoxe fundament van de YMCA niet
tegen bestand. Zolang de ‘oecumenische evangelicaal’ Mott de scepter zwaaide bleef de
traditionele oorsprong van de YMCA expliciet aanwezig, maar na zijn vertrek in 1920 haalde
de ingezette ontwikkeling die basis omver.

Nieuw begin

De neergang van de YMCA betekende niet het einde van de orthodox-christelijke
studentenbeweging in Amerika. Midden in de jaren ‘20 maakten een paar universitaire
groepen, vooral van theologiestudenten, zich los van de YMCA. Zij verzetten zich tegen het
vrijzinnige klimaat binnen de Y en vormden een League of Evangelical Students (LES). Deze
club bleef klein, doordat ze zich vooral op presbyteriaanse en gereformeerde
theologieopleidingen richtte, was vooral defensief ingesteld, aarzelde over de wenselijkheid
van zending. Een alternatief voor de YMCA kwam, net als tevoren via Engeland in Amerika
aan, in de gedaante van de Intervarsity Christian Fellowship (IVCF). Het internationale
karakter van de IVCF was al vanaf het begin aanwezig in de persoon van de voortrekker een
enthousiaste Australiér, C. Stacey Woods. Hoewel hij alleen een opleiding aan een
bijbelschool en wat werkervaring had, gaf hij vanuit Canada een alternatief interkerkelijke
evangelicale studentenvereniging vorm.



De overeenkomsten met de beginjaren van de YMCA zijn treffend. Beide hadden een
orthodoxe geloofsbasis. Ook nu lagen de oorsprong en sterke groei in de religieuze
opwekking die zich in en na de Tweede Wereldoorlog in Amerika voltrok. De jonge
studentenbeweging ontving steun van de kerkleiders die in 1942 met de oprichting van de
National Association of Evangelicals een nieuw zelfbewust evangelisch geluid vertolkten,
tussen vrijzinnige en fundamentalistische melodieén in. Deze formatie van orthodoxe
christenen ontwikkelden een hernieuwde passie om overzee te gaan. Net als bij de YMCA
leerden studenten op conferenties, tijdens kampen en door publicaties hoe ze plaatselijke
groepen moesten leiden.

De groei van de IVCF viel samen met de sprong in studentenaantallen, veroorzaakt door de
vele veteranen die dankzij de Gl Bill gratis konden studeren. De zojuist bedwongen politieke
en economische wereldcrisis en een nieuw idealisme bevorderden een openheid naar
levensvragen . IVCF groeide van 18 afdelingen in 1942 naar 180 in 1946 en 350 in 1947. Een
verschil met de eerdere Student VVolunteer Movement for Foreign Missions was dat IVCF
vanaf het begin veel nauwer verbonden was met internationale geloofsgenoten,
vertegenwoordigd in de International Fellowship of Evangelical Students (IFES) die al een
zelfstandige positie hadden en die de organisatie behoedden voor binnen gerichtheid. Een
eigen uitgeverij, Intervarsity Press (IVP) leverde vanaf het begin een bijdrage aan de
verdediging van het traditionele geloof zonder te vervallen in het isolationisme van veel
fundamentalisten.

Evenwicht

In 1952 kreeg IVCF concurrentie van de dynamische Campus Crusade for Christ onder
leiding van Bill Bright die veel meer een missie voor studenten dan door studenten was en
Amerikaanser van opzet. IVCF besteedde veel interne energie aan het afwegen van de
organisatievorm, uit angst om te makkelijk zakelijke modellen te volgen waarbij de
fondswerving de einddoelen bepaalde. Op enkele belangrijke momenten wist de organisatie te
nauwe banden met de Amerikaanse hoofdstroom te vermijden. Zo werd in 1961 het
hoofdkwartier van de IFES verplaatst van de VS naar Zwitserland. Deze verhuizing spoorde
met de gevoeligheden rond het Amerikaanse leiderschap. Diezelfde gevoelens speelden mee
in het bepalen van een houding tegenover Billy Graham. Graham had vaak op 1V conferenties
gesproken en in diverse landen werkten IFES groepen nauw met zijn organisatie samen. Zijn
persoon en karakter werden gewaardeerd, maar er waren ook bezwaren tegen zijn te
Amerikaanse stijl van promotie en de inzet van beroemdheden.

De geloofsbasis was kort en krachtig geformuleerd: aanvaarding van het gezag van de bijbel,
de goddelijkheid van Christus, de noodzaak van verzoening door Jezus Christus en de
historiciteit van zijn opstanding, het werk van de Heilige Geest en de verwachting van het
hemelse koninkrijk bij de wederkomst . De doelstelling was onder studenten getuigen,
anderen naar een persoonlijk geloof in de verlosser te leiden en het geestelijk leven van de
leden te verstevigen door Bijbelstudie, gebed en gemeenschap. Hoewel het in de jaren *60
nodig bleek om de grondslag nader uit te leggen, veranderde die niet wezenlijk. Om de
continuiteit te waarborgen moesten alle stafleden elk jaar de grondslag en de doelstelling
ondertekenen. IVCF stond wel open voor nieuwe religieuze stromingen binnen het
christendom, zoals de charismatische vernieuwing, maar beschermde het interkerkelijk
karakter van de organisatie door te voorkomen dat de meer spectaculaire pinksteruitingen tot
een nieuwe norm werden verheven.

Van diverse kanten kreeg de IVCF kritiek te verduren. Kerkgenootschappen beschouwden
IVCEF als concurrent van hun programma’s onder studenten en universiteiten en anti-



intellectuele activiteiten vreesden. Het koste de oecumenische studenten moeite om de IFES
serieus te nemen. Fundamentalisten vonden al gauw dat IVCF de richting van de Wereldraad
van kerken opsloeg omdat ze de communistische dreiging niet serieus genoeg was. IVCF was
zich echter zeer bewust van het gevaar van politiek conservatisme. In de jaren ‘70 kreeg de
organisatie dezelfde vragen op haar bord als haar voorganger: moest zending niet wijken voor
de meer nijpende kwesties van de eigen tijd: oorlog en vrede, armoede, en vooral racisme?
Ondanks de interne druk van zwarte leden en stafwerkers, werd die wissel niet genomen
onder expliciete verwijzing naar de neergang van de SVM vijftig jaar eerder. IVCF hield
koers maar realiseerde zich wel dat patronen die in het verleden gegroeid waren onrecht
handhaafden. Ze zocht actief naar integratie van verschillende etnische groepen.

De geregelde conferenties, die als de driejaarlijkse Urbana conferentie beroemd zouden
worden, tonen aan dat die zendingsdrang nog steeds centraal staat. Het enthousiasme onder
studenten fluctueerde wel, maar bleef steeds een speerpunt . De functie van het stimuleren van
zendingswerk was dat I\VVCF het personeel leverde voor de vele kerkelijke en
geloofszendingen. Deze congressen vormden het belangrijkste pr-middel voor de IVCF. De
IVCEF heeft nooit de omvang bereikt van de “College YMCA”. Bij de eerste telling van
studenten in 1965 bleken er ruim negenduizend aangesloten te zijn in 772 afdelingen. Eind
1990 waren 727 groepen met ruim 23.000 studenten en 476 stafwerkers.

Conclusie

Op het eerste gezicht lijkt de neergang van de College Y en de beperkte omvang van de IVCF
de stelling te bevestigen dat orthodoxie en een massabeweging niet te combineren zijn. Toch
is die conclusie te snel gebrokken. Hoeveel overeenkomsten beide bewegingen ook hadden,
ze opereerden in een verschillend cultureel klimaat. De Y bevond zich in het hoogtepunt van
‘protestants Amerika’. Met behulp van nieuwe organisatorische instrumenten was in korte tijd
veel resultaat te bereiken. Bovendien betrad de Y een nieuw terrein waarop ze weinig
concurrentie ondervond. De IVCF begon in een periode van grote interne verdeeldheid binnen
de protestantse gemeenschap en in een samenleving met veel meer diversiteit. De organisatie
was opgericht in reactie op de recente geschiedenis van de Y. Als belangrijkste les
formuleerde de IVCF een strakke binding aan de orthodoxe grondslag en constante
verantwoording van de relatie van haar activiteiten tot de oorspronkelijke doelstelling. Veel
aandacht werd besteed aan leiderschaptraining zodat studenten het werk bleven dragen, maar
ook dezelfde richting ingingen. Haar groei werd beperkt doordat allerlei andere parakerkelijke
organisaties zich op de studentenwereld stortten. Daaronder was de genoemde Campus
Crusade for Christ, maar ook de Navigators, de Fellowship of Christian Athletes, en
kerkelijke studentenverenigingen. Een vierde verschil was de toename van het aantal
christelijke colleges na de Tweede Wereldoorlog die een deel van de achterban afroomde. Tot
slot ligt er een verschil in de kritische houding binnen de IVCF tegenover Amerikaanse
rekruterings- en promotiemiddelen. Beide organisaties hadden gemeen dat ze ondanks hun
steun van docenten buiten het officiéle academische programma bleven. Die plaats had de Y
ingenomen en nam de IVCF over. Zo was er tussen beide verenigingen toch ook historische
continuiteit.
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